Een Dag om te herinneren

We leven vandaag in vlugtempo. Technologie verandert bijna op dagelijkse basis. Men kan de
laatste nieuwe pc kopen die beschikbaar is en nog voor deze helemaal uitgepakt is, komt
praktisch de volgende al uit. Men werkt meer en meer uren om "op het eind van de maand
een stuk loon over te hebben", waardoor veelal het huwelijk, familie en zelfs de gezondheid
onder lijden. De laatste tientallen jaren zijn de vaststellingen van stress-gerelateerde ziekten
de lucht ingeschoten. Onze Schepper had een betere manier in gedachten, een weg die Hij
heeft ingesteld bij de schepping in ons voordeel. Toch laten de meeste mensen deze weg
volledig links liggen...

In het Begin...

Het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1, gaat in detail over de ontzagwekkende
schepping. Daarna lezen we in hoofdstuk 2:

"Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen Elohiem op de zevende dag
het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat
Hij gemaakt had. En Elohiem zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop
gerust geeft van al het werk, dat Elohiem scheppende tot stand had gebracht.” ( Gen 2:1-3)

Hieruit kunnen we verschillende belangrijke zaken afleiden: In de eerste plaats dat onze
Schepper rustte op de 7de dag. Daarnaast dat Hij die zegende en heiligde (of apart gezet
heeft) omdat Hij daarop gerust had. Het simpele feit dat Hij rust nam, schiep een speciale
tijd. Vele honderden jaren later, als gevolg van hun verlossing van slavernij uit Egypte,
werden de oude Israélieten hieraan herinnerd:

Toen sprak Elohiem al deze woorden: Ik ben YAHWEH, uw Elohiem, die u uit het land Egypte,
uit het diensthuis, geleid heb. Gedenk de sjabbathdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij
arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sjabbath voor YAHWEH uw Elohiem;
dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch
uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes
dagen heeft YAHWEH de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte
op de zevende dag, daarom zegende YAHWEH de sjabbathdag en heiligde die." (Exo
20:1-2+8-11)

Dusdanig maakt de Schrift het duidelijk dat het gebod om de sjabbath te herinneren/
bewaken verbonden is met Zijn rust op de 7de dag der schepping. Het is in feite een
herdenking van de schepping. Later kreeg de dag nog meer betekenis:

"Onderhoud de sjabbathdag, dat gij die heiligt, zoals YAHWEH, uw Elohiem, u geboden heeft.
Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sjabbath voor
YAHWEH, uw Elohiem, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch
uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw rund, noch uw ezel, noch uw overige vee,
noch de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd
rusten zoals gij; want gij zult gedenken, dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest
zijt, en dat YAHWEH, uw Elohiem, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een
uitgestrekte arm, daarom heeft u YAHWEH, uw Elohiem, geboden de sjabbathdag te



houden." (Deut 5:12-15)

Dusdanig is de sjabbath niet alleen een herdenking van de schepping maar ook aan
verlossing van slavernij. Wat een prachtige boodschap!

Wacht eens even, is dat niet voor de Joden?

Vele zoekers van waarheid hebben deze vraag gesteld. Om die te beantwoorden moeten
bepaalde dingen in het achterhoofd worden gehouden; Ten eerste, er waren geen "Joden"
aanwezig op de schepping! Ten tweede, de term "Jood" (mét hoofdletter) verwijst naar
nakomelingen van Juda, die maar één van de twaalf zonen was van Israél/Ja'qob. Ten derde,
de sjabbath wordt nooit omschreven in de Schrift als zijnde "alleen voor de Joden". In
tegendeel zelfs:

"YAHWEH sprak tot Mozes: Spreek tot de Israéliten en zeg tot hen: De feesttijden van
YAHWEH, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Zes dagen
mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sjabbath zijn, een
apart-gezette samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sjabbath voor
YAHWEH in al uw woonplaatsen” (Lev 23:1-3)

Het is dus niet de "Joodse sabbat" maar een afgesproken tijdstip van Yahweh en een apart-
gezette samenkomst. Het is zelfs zo dat alle Feestdagen waarover Leviticus 23 spreekt, allen
omschreven worden als "de Feesten van Yahweh". Opnieuw en opnieuw vertelt de Schrift
ons dat er maar één wet is voor de vreemdeling en de ingezetene Israéliet (zie Ex 12:48, Lev
16:19, 19:34, 24:22, Num 9:14+15:15-16)

Wacht eens even, dat is toch allemaal veranderd toen de Messias kwam?

Ook die vraag wordt vaak gesteld door de mensen. Meer nog, de Messias zelf moest omgaan
met valse beschuldigingen van de schriftgeleerden en Farizeeérs die zeiden dat hij de
mensen leerde de sjabbath te onteren. Laten we vanuit de Schrift bekijken dan, wat de
Messias zelf zei over de sjabbath:

" En Hij zeide tot hen: De sjabbath is gemaakt voor de mens, en niet de mens voor de
sjabbath"-(Marcus 2:27)

Merk toch op dat hij zeker NIET zei "de sjabbath is gemaakt voor de Joden" maar eerder
"voor de mens" wat slaat op de hele mensheid. Noch zei hij dat het volk er geen acht meer
moest aan geven. Hij maakte nooit bezwaar tegen de sjabbath maar waar hij wél bezwaar
tegen maakte waren de mens gemaakte regels en wetten die vastleggen hoe de sjabbath
moest gehouen worden, die de schriftgeleerden en Farizeeérs hadden opgelegd aan de
mensen. Ook belangrijk is dat hij zei dat de sjabbath gemaakt werd voor de mens, het werd
dus speciaal voor de mens gemaakt. Door Johannan 1 (Griekse verbastering: Johannes)
weten we dat het de Messias zelf was die de sjabbath schiep want hij schiep alles!

" In den beginne was het Woord en het Woord was bij Elohiem en het Woord was Elohiem.
Dit was in den beginne bij Elohiem. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is
geen ding geworden, dat geworden is." (Johannes 1:1-3)

Mits "de sjabbath voor de mens werd gemaakt" en "alles door hem (Yahshua) werd
geschapen", betekent dat immers dat Yahshua de Messias de sjabbath specifiek voor de
mens schiep!



